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   WOORDEN  
      HEBBEN  

 WORTELS 
 

45 korte nadenkers over 

de kiemkracht van 

woorden 
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KlasseTaal 

Onderwijsorganisatie voor 

PO, VO, MBO, HBO, WO 

Gastlessen over Respectvol 

taalgebruik 

‘Waaier over woorden’ 



 
 

 
3 

Respect geeft kleur aan 

je omgeving. Samen 

bouwen aan respectvol 

taalgebruik. 

KlasseTaaal is elke dag op 

een school om met 

leerlingen en studenten na 

te denken over de kracht, 

impact, reikwijdte en 

uitwerking van woorden en 

taal. Samenwerken we aan 

een taalvriendelijke, leer- 

werk- en leefomgeving. 

Iedereen wordt er beter 

van. 

Ontdek de kracht van 

positieve taal. 
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www.klassetaal.nl  

 

 

 

 

 

 

KlasseTaal 

Onderwijsorganisatie voor 

PO, VO, MBO, HBO, WO 

Gastlessen over Respectvol 

taalgebruik 
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‘Waaier over woorden’ 

WOORDEN HEBBEN 

WORTELS 

Wat voor woorden wil je 

zaaien, laten wortel 

schieten en laten 

groeien? Aangename 

woorden of bittere en 

kwetsende woorden? 

Vloek- of scheldwoorden 

of vriendelijke, 

liefdevolle woorden? 

Lees de 45 nadenkers 

over de kiemkracht van 

taal. Respect geeft kleur 

aan je omgeving. 
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1.Woorden 

hebben wortels 

en zijn wortels. 

 

Zaai vandaag positieve 

woorden en deel in de 

vreugde.  

 

Geef vandaag 3 mensen 

een compliment! Let op 

wat het met hen doet én 

met jou!! Gedeelde 

vreugde. 
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2. Woorden zijn 

als bijen, ze hebben 

honing en angels.      
Wilkin van de Kamp 

We kunnen kiezen 

tussen honingzoete en 

giftige, stekende, 

pijnlijke woorden.  

Schrijf met krijt op je 

eigen pad de woorden: 

‘Hallo, bezorger. Een 

fijne dag toegewenst.’ 

Hij vervolgt vrolijk zijn 

weg. 



 
 

 
10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
11 

 

3. Er is een tijd 

van zwijgen en 

een moment van 

spreken.       
Prediker 3 vers 8 

Spreken is zilver en 

zwijgen is goud. 

Oefen jezelf in 

zelfbeheersing,  geduld 

en luisteren. ‘Eerst 

begrijpen en dan 

begrepen worden.’ 
Stephen Covey 
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4. Als taal het 

denken kan 

bederven dan 

kan denken de 

taal bederven.     
George Orwell 

Waak over je hoofd en je 

hart. Slechte woorden 

bederven goede 

verhoudingen. 

Zo je taal zo je denken. 

Verander je taal, zo 

verandert je denken. Wat 

kan er bij jou en u beter?  
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5. Zonder goed 

onderhoudt van 

de taal, 

verschraalt het 

denken            
Hella. S. Haasse 

Blijf waakzaam over je 

persoonlijke 

woordenboek- en schat. 

Gebruik je je woorden 

vandaag,  waarvoor ze 

zijn bedoeld? Controleer 

de inhoud en uitgave. 
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6. Een warme 

glimlach is de 

universele taal 

van 

vriendelijkheid          
William Arthur Ward 

Woordeloze taal in onze 

gebaren spreken 

boekdelen. 

Gebruik vandaag je 

glimlach als taal bij al je 

ontmoetingen. Het werkt 

aanstekelijk en 

verbindend.  
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6. Ee warme gli          
William Arthur Ward 
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7. Misschien is van 

de schepping van de 

mens, de taal het 

meest 

verbazingwekkend.  

Je denken transformeren 

in hoorbare en zichtbare 

klanken en tekens. Een 

wonderlijke gave maar 

ook een opgave. 

Wees je vandaag in 

spreken en schrijven 

bewust van deze 

wonderlijke gave en 

opgave.  
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8. Generaties gaan 

voorbij, naties 

verdwijnen: de taal 

blijft.                 
Numa D. Fustel de Coulanges  

Niets is blijvend. Machten, 

Rijken: alles verdwijnt.  De 

taal blijft, overstijgt en 

overleeft de tijden. Eeuw 

uit eeuw in. 

Houd een dagboek bij 

voor het nageslacht. 

Denk aan Anne Frank en 

haar beroemde dagboek. 
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9. Tranen zijn 

de edele taal van 

het oog.  

Robert herrick 

Een glinsterende glazen 

waterdruppel weerspiegelt 

de roerselen van de ziel. 

Wees blij met de blijden en 

bedroeft met de 

bedroefden. 

Bidt voor degene die het 

moeilijk hebben. Stuur 

een kaart met woorden 

van bemoediging. 
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10. De dwazen 

dragen het hart op 

de tong. De wijzen 

dragen de tong in 

het hart.                 
Joodse wijsheid 

Waar het hart vol van is, 

daarvan loopt de mond 

over. Eerst denken, dan 

zeggen of doen. Of niet! 

Schrijf nadenker 10 op 

een kaartje en hang het 

een maand op een 

zichtbare plek in je huis. 
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11. Een vriendelijk 

woord dat vandaag 

van de boom valt, 

kan morgen 

vruchten dragen.                 
Joodse wijsheid 

De gestage druppel holt de 

steen uit. Verwacht niet 

direct vrucht op je 

woorden. Geduld is een 

schone zaak.  

Oefen jezelf in geduld. 

Vruchten groeien ook 

niet in één dag. 

Wachten,  en uitzien. 
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12. Gebruik eerst je 

hoofd en dan pas je 

tong.                 
Joodse wijsheid 

Van denken naar spreken 

naar doen. Gebruik de 

ruimte tussen deze fasen. 

Stop – denk – doen. Wees 

alert. Tem je tong en houd 

je taal in toom. 

Oefenen  in 

zelfbeheersing = heersen 

over jezelf. En wilskracht 

= de kracht om wel of 

niet te willen. Tem je wil. 
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13. Het eens 

gesproken woord 

weet van geen 

terugkeer.                 
Joodse wijsheid 

Wat gezegd is, is gezegd, 

wat geschreven is, is 

geschreven. Wees geen 

gevangene van je eigen 

woorden. 

Wees een vredestichter 

en geen haatzaaier. Wat 

je zaait zal je oogsten. 

Wat je aandacht geeft 

groeit.  
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14. Woorden 

mogen alleen 

dienen om de stilte 

te verbeteren.                 
Joodse wijsheid 

We gebruiken gemiddeld 

15.000 woorden per dag. 

Bewust en onbewust 

uitgesproken.  

Stuur je favoriete lied 

naar een vriend of 

vriendin, een broer of 

zus. Doorbreek de stilte 

met troostrijke woorden. 
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15. Spreek geen 

kwaad over de 

mens. Hij zit in u 

en hoort u.                  
Joodse wijsheid 

Goede woorden maken het 

hart blij en vrolijk. Goede 

woorden zijn een brug naar 

de ander. Dat mag gehoord 

worden. 

Spreek met jezelf af om 

geen verhalen over een 

ander door te vertellen 

die je niet hebt getoetst 

op leugen of waarheid. 
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16. Ware woorden 

zijn niet mooi, 

mooie woorden zijn 

niet waar.                   
Joodse wijsheid 

De waarheid is soms hard, 

confronterend en 

ontdekkend, maar wel 

helend en verzoenend. 

Praat niet recht wat 

krom is en praat niet 

krom wat recht is. Waar 

en mooi zijn niet altijd 

waar en mooi. Blijf op je 

hoede en luister scherp. 
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17. Velen zijn er 

gevallen door de 

scherpte van het 

zwaard, meer zijn er 

gevallen door de tong. 
Joodse wijsheid 

Woorden hebben wortels. 

Wat wil je laten groeien. 

Kruid of onkruid? 

Geef niet toe aan 

gedachten die de ander 

kunnen beschadigen. 

Wees respectvol in je 

gedrag en woorden. 
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18. Wees niet 

overmoedig met je 

tong, en 

tegelijkertijd lui en 

traag met je daden.                  
Joodse wijsheid 

Belofte maakt schuld. Laat 

je ja, ja zijn en je nee, nee. 

Kom je woorden na.   

Spreek met jezelf af om 

niet te snel een belofte te 

doen die te hoog 

gegrepen is of niet 

haalbaar en uitvoerbaar. 
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19. Het verharden 

van standpunten 

is de dodelijkste 

ziekte op aarde.                 
Zig Ziglar 

Geef pas je mening als je 

echt geluisterd hebt en de 

nodige vragen hebt gesteld. 

Zet niet te snel een punt 

waar een komma beter is.  

Probeer vandaag niet-

autobiografisch te 

luisteren. Richt je echt op 

het verhaal van de 

ander. Je hoort meer. 
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20. De tong is 

gemakkelijker te 

bewegen dan de 

handen.                 
Russische wijsheid 

Geen woorden maar 

daden. Toon mij je geloof 

uit je werken. Jakobus. Doe 

wat je zegt en zeg wat je 

doet.  

Wees een mens uit één 

stuk. Ongedeeld. Wees 

betrouwbaar. Dabar 

betekent: woord en 

daad. Hart en hoofd één. 
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21. ‘Ik wil’ is al voor 

de helft ‘ik kan’.                
Russische wijsheid  

Dromen, durven doen. 

Think, design, make. ‘Wie 

begint, heeft de taak reeds 

voor de helft volbracht.’ 

Horatius. 

 Na willen en kunnen 

komt doen. Van A naar 

beter. Respectvol willen 

zijn is goed. Respectvol 

doen is beter. Waar een 

wil is, is een weg. 
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22. Denken over 

denken leidt tot 

niets.  J.W. Goethe 

Praten om maar te praten 

leidt tot irritatie, verveling 

en verwijdering. Praatjes 

vullen geen gaatjes.  

Zwijg als uw woorden 

niet meer waard zijn dan 

stilte. Spreken is zilver en 

zwijgen is goud. Toch is 

denken over je manier 

van denken goed en 

heilzaam. 
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23. Woorden zijn 

wind en daden 

zijn dingen.    
Vondel. 

Luchtkastelen bouwen met 

woorden. Inhoudsloze 

woorden blijven zonder 

inhoud. Woorden die 

aanzetten tot doen zijn 

werkwoorden. 

Stuur vandaag een app, 

mail, brief of kaart naar 

iemand die je kent en het 

moeilijk heeft. Doen! 
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24. Sluit uw 

mond meer en uw 

ogen minder.     
Joodse wijsheid 

 

Goed kijken is observeren. 

Open ook je oren.  

Ingespannen luisteren is 

stethoscopisch luisteren. Je 

hoort dan zoveel meer. 

Probeer het vandaag 

maar eens uit. Het vergt 

concentratie en 

oefening. Luisteren met 

je hart maakt invoelend. 
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25. Het onmiskenbare 

is datgene wat nog 

nooit is gezien, totdat 

iemand het eenvoudig 

onder woorden brengt.     
Kahlil Gibran 

Woorden geven aan het 

woordeloze en het niet 

zichtbare. Tot leven 

roepen. In het licht 

brengen. 

Zie je de dauwdruppel 

dan zie je de wereld. 

Grootsheid in kleinheid 

laten verschijnen. 
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26. Het is beter een 

kaars te ontsteken, 

dan te klagen over 

de duisternis.     
Chinese wijsheid 

 

Achter de wolken schijnt de 

zon. Na de nacht volgt de 

dag. Is het glas halfleeg of 

halfvol? Wees een 

lichtdrager. Een optimist. 

Deel vandaag royaal je 

vriendelijkheid  uit en 

strooi je goede woorden 

met een gulle lach. 
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27. Van alle trieste 

woorden die 

geschreven zijn, zijn 

de meest trieste: ‘Het 

had gekund’.             
John Greenleaf Whittier 

Het ijzer smeden als het 

heet is. Stel niet uit tot 

morgen wat nu kan.  

Ik hou van je. Wil je me 

vergeven. Dankjewel. 

Wat ben je mooi. 

Waarom wachten? 

Waarom uitstellen? 
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28. Spiegels zouden er 

goed aan doen even na 

te denken voor ze de 

beelden weerkaatsen.             
Jean Cocteau 

Spiegels spreken de 

waarheid. Zijn 

confronterend en tonen uw 

ware gezicht. Spiegelbeeld. 

Spreek niet alles uit wat 

je ziet. Let op de balk in 

je eigen ogen. Wie 

zonder zonde is mag de 

eerste steen werpen. 
Jezus. 
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29. Vernieuwing 

draagt alleen vruchten 

als deze wortelt in 

liefde en geduld.             
Sjors van der Kraan 

Een verstoorde relatie 

vernieuwen vergt geduld 

en tijd en de juiste 

woorden op de juiste tijd 

en op de juiste plaats 

gesproken. 

Onderschat de kracht en 

impact niet van 

vriendelijke woorden. 

Begin er vandaag al mee.  
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30. Let op uw 

woorden, zelfs de 

vogels in de lucht 

hebben oren.           
Joods gezegde 

Leg niet al je gedachten 

voor iedereen op straat. 

Bazuin niet alles rond. 

Wees zuinig met je 

woorden. Spaarzaam. 

Wees vandaag royaal 

met je goede taal. Wees 

complimenteus. Wees 

een voorbeeld in 

vriendelijkheid.   



 
 

 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
67 

31. Als vriendelijkheid 

en liefde sterven, dan 

worden boosheid en 

haat geboren.           
Sjors van der Kraan 

Een samenleving waarin 

boosheid en haat de toon 

aangeven, is onveilig, 

liefdeloos, dus onleefbaar. 

Laten we samen bouwen 

aan een taalvriendelijke 

samenleving. Respect 

geeft kleur aan je 

omgeving. Laten we 

vandaag al beginnen!   
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32. Neem nooit afscheid 

zonder vriendelijke 

woorden: misschien zijn 

het je laatste.              
John en Mark Stibbe 

 

Gedane zaken nemen geen 

keer. Laat elk afscheid een 

rede zijn om goede 

woorden achter te laten. 

Welke erfenis in woorden 

wil je achterlaten voor de 

achterblijvers? Kies 

bewust je woorden bij elk 

vertrek of afscheid.   
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33. Wie vriendelijkheid 

zaait, kan voortdurend 

oogsten.                     
John en Mark Stibbe 

Alle seizoenen zaaien en 

oogsten. Is dat mogelijk? 

Ja, woorden zijn niet 

seizoengebonden.  

 Het hele jaar goede 

vruchten plukken. Het 

hele jaar goede woorden 

plukken.  Zo brengt 

iedere goede boom 

goede vruchten voort. 
Jezus. 
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34. Wie voor wraak 

kiest, moet twee graven 

graven.                    
Chinees spreekwoord 

 

Vergeving is een deur naar 

vrede en geluk. Het is een 

kleine, smalle deur waar je 

niet door kunt zonder te 

bukken. Nederigheid. 

Bitterheid is een 

(zelf)vernietigende 

kracht. Woorden van 

vrede en vergeving zijn 

helende krachten.    
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35. Andere woorden 

andere werelden.             
Uit: Taalkracht 

Wil je de wereld 

veranderen, begin dan bij 

de taal.  

Wees op je hoede met 

woede. Woede schept 

ander denken, andere 

woorden en andere 

werelden. Welke wereld 

wil jij? Begin bij je eigen 

taal. Besluit vandaag om 

niet te klagen, te 

roddelen en te zeuren. 
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36. Gebruik je verstand 

als je jezelf aanpakt; 

gebruik je hart als je 

andere mensen aanpakt.                     
John en Mark Stibbe 

Communicatie doe je met 

je hoofd, hart en gebaren. 

Houd je hoofd koel en houd 

je hart brandende. Geen 

hete hoofden en koude 

harten. 

Doop je pen niet in de gal 

als je anderen de 

waarheid aanzegt. Doe 

het in liefde en geduld.    
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37. Grote geesten praten 

over ideeën; middelmatige 

geesten praten over 

gebeurtenissen; bekrompen 

geesten praten over mensen.                    
Uit: Zeep en Soda 

Ideeën, gebeurtenissen en 

mensen. We hebben onze 

mening en ons oordeel 

over dit drietal snel klaar. 

Praten over andere 

mensen? Prima. Maar zie 

en benoem dan de 

positieve kanten die er 

ongetwijfeld zijn.  
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38. We hebben één 

mond en twee oren 

opdat we niet alles 

herhalen wat we horen.                   
Ladino volkswijsheid 

Wees geen naprater. 

Sommige woorden moet je 

horen en vervolgens 

deleten. Niet her-halen. 

Bekijk het woord herhalen 

eens goed. 

Verwensingen, schelden, 

vloeken, beledigingen, 

kleineren, discrimineren, 

racisme enz. Zeg: nee!    
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39. De lastertong doodt 

drie mensen: de 

lasteraar, de luisteraar 

en de belasterde.                    
bArachin 15b. 

Laster. Daar zit het woord 

last in. Maar ook: wie een 

kuil graaft voor een ander, 

valt er zelf in. 

Laten we het vandaag 

omdraaien. Wie goede 

woorden spreekt, maakt 

drie mensen blij. De 

spreker, hoorder en de 

aangesprokene.    
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40. De pijl geschoten 

door de tong doodt van 

verre.                            
Keli jakar op Gen.19 

Je legt je pijl (woorden) op 

de boog (tong), je spant je 

boog (mond), zoekt een 

doel (mens) en laat los. 

Wat was je doel en 

waarom?  

Zet vandaag een wacht 

voor je lippen en behoedt 

de deuren van je hart.   
Ps. 141 vers 3 berijmd. 1773 
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41. Een zachte tong 

verbreekt beenderen.                   
Spreuken 25:15 O.T.  

Harde woorden hebben 

kracht. Zachte woorden zijn 

nog krachtiger. Geweldloze 

communicatie. ‘We moeten 

leren samenleven als 

broeders, of samen ten 

onder gaan als dwazen.’ 
M.L. King 

Vrede is een vak. Je moet 

eraan werken met 

dezelfde toewijding 

waarmee je een taal 

leert. Stap voor stap.   
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42. Woorden moet je 

wegen, niet tellen.                   
Jiddische zegswijze  

Leg je woorden op een 

weegschaal niet op een 

telraam. Als je iemands 

woorden citeert, stel je 

voor dat hij erbij aanwezig 

is.  

Zwaai naar een 

onbekende, glimlach 

uitbundig.. Het zijn de 

kleine dingen die het 

doen. Maar wel goud 

waard. Small acts of 

love. 
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43. Waarom is het oor 

helemaal hard behalve 

het lelletje? Dat is omdat 

wanneer men iemand 

hoort lasteren, het 

lelletje in zijn oor kan 

stoppen.                   
bKetoebbot 5b  

Het advies is dus om niet je 

oor te lenen aan laster en 

roddel. 

Laten we vandaag dit 

wijze advies opvolgen. 

Laster en roddel: no way.  



 
 

 
92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
93 

44. Bravo de mens die 

wanneer hij beledigd 

wordt weet te zwijgen.                   
Arabisch-joodse zegswijze 

Haal van het woord 

beledigen de ‘be’ en ‘en’ 

eraf. Voeg ze samen tot 

‘been’. We houden van 

beledigen ‘ledig’ over. Lukt 

het te zwijgen, dan neemt 

de ledigheid de benen.  

Wie zichzelf overwint is 

sterker dan hij die een 

stad inneemt. Zwijgen is 

goud. Probeer het maar.  
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45. Gelukkig de mens 

die zich de 45 

nadenkers heeft eigen 

gemaakt.                   
Sjors van der Kraan 

Lezen, overdenken, een 

beslissing nemen en daarna 

doen. Willen = kunnen. Elke 

mijl begint met één stap. 

Oefening baart kunst.  

We vatten de 45 

nadenkers in één woord 

samen: Vredestichter.   

Of anders gezegd: : 

Bloemenstrooier. 
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Nawoord 

Woorden hebben 

wortels en woorden zijn 

wortels. Met deze 45 

verschillende 

spreekwoorden en 

gezegden, hebben we 

nagedacht over de vele 

kanten van taal. 

Positieve taal en 

negatieve taal. Wees een 

bloemenstrooier, een 

vredestichter. Goed voor 

de ander en goed voor 

jezelf. We worden er 
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allemaal mooiere 

mensen van. 

Laten we samen bouwen 

aan een taalvriendelijke 

en een respectvolle 

samenleving. In deze 

waaier van woorden 

willen we jou en u 

stimuleren om de kracht, 

invloed, impact en 

uitwerking van goede 

woorden dagelijks te 

beoefenen. Geef deze 

waaier door zodat er een 

goede wind door ons 

mooie land gaat waaien. 
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