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De woorden van het BelangRijk van het VredeRijk 

Beste leerling, 

Eten en drinken, slapen en bewegen zijn heel belangrijk in het leven. We kunnen beter zeggen: ‘ze 

zijn onmisbaar!’ Een mens kan geen week zonder eten en drinken. Eten en drinken zijn dus van 

‘levensbelang’. Naast eten en drinken, slapen en bewegen, zijn er ook nog andere belangrijke dingen 

te noemen die onmisbaar zijn. Vriendschappen en leren zijn ook heel belangrijk. Of vrede en 

veiligheid. Zingen en lachen. Delen en ontvangen. Vriendelijkheid en trouw. Respect en eerbied. 

Nou laten we nog maar even doorgaan. Wat dacht je van: Bijbellezen, bidden, zingen, loven en 

prijzen, eren en dienen. Wat zijn er veel dingen belangrijk te noemen.  

De genoemde woorden zijn allemaal ‘werkwoorden’. We moeten ermee aan de slag. Niet alleen 

woorden maar ook daden. Woord en Daad dus! Niet alleen maar aan deze woorden denken, maar ze 

ook doen! Al deze woorden behoren bij het BelangRijk en het VredeRijk. Een Rijk waar alleen goede 

en belangrijke woorden wonen. Een Rijk waar het goed wonen is. Waar iedereen veilig is. Waar vrede 

heerst. Waar iedereen met respect wordt behandeld. Waar God de eer krijgt. Waar rekening wordt 

gehouden met God en de ander. Dit Rijk heet BelangRijk. Je mag ook zeggen: VredeRijk.1 

Waar ligt het rijk BelangRijk? Moet je daar ver voor reizen? Is het voor iedereen toegankelijk? Ja 

hoor! Iedereen wordt door Jezus Christus uitgenodigd om daar te wonen. En het is ook nog veel 

dichterbij dan je denkt! Het Rijk is daar waar mensen vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan, 

omdat ze Jezus hebben lief gekregen. Jezus hebben leren kennen als hun Zaligmaker. Vind jij het 

belangrijk dat anderen jou met respect behandelen? Vind jij het belangrijk om anderen met respect 

te behandelen? Zo ja! Dan ben je beiden op de goede weg naar BelangRijk. In dit rijk wonen mensen 

die het belang zien van goede en vriendelijke taal. Vandaar dat het rijk BelangRijk heet. Dit rijk kun je 

overal bouwen. Thuis! Op school! In de klas! Op straat! In de bus of trein! Bouw je dit jaar mee aan 

dit rijk? Welkom dan in BelangRijk. Daar voelen mensen zich gewaardeerd, geaccepteerd, 

gerespecteerd, veilig en gezien. ‘Wat wil je nog meer? Natuurlijk geef je daar ook God de eer!’   

Begint er bij jou ook al een verlangen te groeien naar dit rijk? Zullen we dit schooljaar samen bouwen 

aan BelangRijk? Het rijk waar goede en mooie woorden wonen. Een rijk waar je je fijn voelt. Laten we 

dit jaar de klas ombouwen tot een BelangRijk. Een klas waar we elkaar niet uitschelden, kwetsen, 

uitlachen, pesten en buitensluiten. Maar waar we elkaar vriendelijk en respectvol behandelen. We 

kunnen, zeiden we, geen week zonder eten en drinken. We kunnen geen dag zonder vriendelijke 

woorden, complimenten en respect! We kunnen geen dag zonder de HEERE! In BelangRijk zeggen we 

elke dag: ‘Fijn dat je er bent!’ Welkom in BelangRijk! En…God wil er ook wonen! Omdat de HEERE 

God het ook belangrijk vindt dat we Hem eren en liefhebben, en de naaste liefhebben als onszelf. De 

HEERE nodigt ons uit om mee te bouwen aan BelangRijk. Zijn VredeRijk. Daar wil je toch zeker bij 

horen! Bouw je mee? 

Een goed en gezegende bouwjaar 2023-2024 toegewenst aan BelangRijk. 
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1 Mattheüs 5 vers 9. ‘Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’ 


