We hebben zojuist met elkaar nagedacht over de kracht en zwakte van onze woorden.

Woorden kunnen vernietigend en opbouwend zijn. Woorden kunnen we goed en slecht, bewust en onbewust gebruiken.
Eén ding is duidelijk: woorden hebben altijd inhoud, en een boodschap.

Met woorden kunnen we anderen opbeuren, troosten, bemoedigen en vrolijk maken, maar ook bewust of onbewust
kwetsen en vernederen. We kunnen een ander met onze scheld- en vloekwoorden behoorlijk pijn doen.

Het is belangrijk dat wij ons voortdurend bewust zijn van de dingen die we zeggen en doen. Woorden zeggen veel, zo niet
alles, over onze binnenkant. Laten we zeggen: ons hart. Het centrum van ons denken, willen en voelen. In de brief aan de
Galaten hoofdstuk 6 vers 7, zegt Paulus het volgende: “wat een mens zaait (vloek- en scheldwoorden), zal hij ook oogsten.
God vraagt van ons een levenshouding die wordt gekenmerkt door de vruchten van de Geest. (Galaten.5:22-23)

In de Brief aan de Efeziérs hoofdstuk 5 vers 1 en 2 worden we opgeroepen om het voorbeeld van Christus na te volgen. Daar
staat onder meer dat we de weg van de liefde mogen gaan.

Jakobus zegt in zijn brief dat we niet alleen hoorder maar ook daders van het Woord moeten zijn. (Jakobus.1:19-27)

Als je alleen maar hoort en er vervolgens niet mee aan het werk gaat, dan lijk je op iemand die zichzelf in de spiegel ziet,
maar zodra hij wegloopt is vergeten hoe hij eruitzag.

De Bijbel kunnen we vergelijken met een spiegel. Tijdens ons Bijbellezen, stille tijd, houdt God ons met Zijn Woord, als het
ware een spiegel voor. De Bijbel spreekt ons aan met de woorden: ‘let op je doen en laten.” Wat leeft er in je hart? Waar je
hart vol van is, daar loopt je mond van over. Onderzoek jezelf dagelijks aan de hand van Zijn Woord. Laten we niet vloeken
maar prijzen. Hij is het waard. Laten we God liefhebben met heel ons hart, heel ons verstand en al onze kracht, en onze
naaste liefhebben als onszelf. Behandel elkaar met respect. Let op je taalgebruik.

Doe je best.

KlasseTaal.
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‘Taalgebruik’

Dag Datum Tekstgedeelte Kerntekst
Zondag Jakobus 3:1-12 Jakobus 3 vers 2
Maandag Kolossenzen 3: 5-17 Kolossenzen 3 vers 8
Dinsdag Efeze 4: 17-32 Efeze 4 vers 29a en 32
Woensdag Mattheds 6: 5-13 Mattheiis 5 vers 9

Donderdag Spreuken 16: 16-24 Spreuken 16 vers 24
Vrijdag Psalm 150: 1-6 Psalm 150 vers 6
Zaterdag Lucas 6: 43-49 Lucas 6 vers 45

Gebed aan het begin van de dag:

HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Psalm. 141 vers 3




Dag Datum Tekstgedeelte Kerntekst
Zondag 1 Petrus 2:1-2 1 Petrus 2 vers 1
Maandag 1 Petrus 2: 12 1 Petrus 2 vers 12
Dinsdag 1 Petrus 3: 8-12 1 Petrus 3 vers 10
Woensdag 1 Petrus 3: 13-17 1 Petrus 3 vers 15

Donderdag 1 Petrus 4: 7-11 1 Petrus 4 vers 11
Vrijdag 2 Petrus 1: 3-10 2 Petrus 1 vers 5,6,7
Zaterdag 2 Petrus 3: 17-18 2 Petrus 3: 17

Gebed aan het begin van de dag:

HEERE! zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Psalm. 141 vers 3




