


Dit boekje is van:



Dag, ik ben Ko. 
Ik ben oppasser in 
de dierentuin. Ik zorg 
goed voor alle dieren.



De leeuw krijgt een bot. De giraf krijgt hooi. Ze smullen 
ervan. Maar ze zeggen niet: ‘Dank je wel, Ko’.  

Elke morgen brengt Ko 
eten bij de dieren. 



Er is maar één dier dat 
kan praten. Dat is Kako, 
de papegaai. 

Ko vraagt: ‘Is het 
lekker?’ 
‘Lekkerrr’, zegt Kako. 
Ko zegt: ‘Kako is braaf’. 
‘Brrraaf’, antwoordt 
Kako. 

Ko vindt het leuk dat 
Kako hem napraat.



De mensen bekijken 
alle dieren. 

Een stoere jongen 
komt bij Kako. 
Hij zegt voor de 
grap ‘Dom-oor’ 
tegen Kako. 
‘Dommm-oorrr!’ 
antwoordt Kako. 

De jongen moet er 
hard om lachen.



‘s Avonds gaat Ko weer 
naar alle dieren.

‘Tot morgen’, zegt hij 
tegen Kako. 
Kako roept opeens:
‘Dommm-oorrr!’
Ko is verdrietig. 
Waarom scheldt Kako 
hem nu uit?

Lelijke woorden 
napraten is niet leuk.



Is het leuk? Kleur het rondje groen
Is het niet leuk? Kleur het rondje roodWat zeggen deze kinderen?
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Teken een boos en een blij gezicht

Boos en blij

Maak dit gezicht boos Maak dit gezicht blij

Leer het 
rijmpje uit 
je hoofd

KlasseTaal
KlasseTaal
Dat is goed 

voor allemaal
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In de dierentuin zijn veel mooie 

dieren. Kun jij Ko helpen? Van 

welke dieren zie je hier een stukje?
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Zoek de 10 verschillen!





Kleurplaat



Gewoon praten: oké

Vloeken: NEE!
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